
OLD-SHATTERHAND HERDACHT 
Karl May in romantiek en 

• 

werkelijkheid 

Morgen zal het honderd jaar geleden 
zijn, dat een van de meest gelezen, 
maar ook meest omstreden, schrijvers 
van avonturenverhalen te Hohenstein-
Ernstthal werd geboren. Voor hoevele 
jonge — en niet meer jonge — lezers 
heeft de naam Kar l May een betoove
renden klank gehad! Millioenen hebben 
zijn befaamde reisverhalen verslonden, 
generaties van jongens uit alle landen 
van Europa hebben gedweept met Old-
Shatterhand, alias Kara Ben Nemsi, 
met Winnetou, Old-Surehand, Hadschi 
Halef Omar of hoe zij verder mogen 
heeten. Ik weet niet of de .jeugd van 
tegenwoordig nog zoo verknocht is aan 
dit soort lectuur, maar in mijn. jonge 
jaren, zoo tegen het eind van het eer
ste decennium van deze eeuw, heerschte 
er een ware Karl May-rage. Het bleef 
altijd een open vraag wat wij nu wel 
het mooiste vonden, de Indianen-ver
halen of die welke in het Naburige Oos
ten speelden, maar lezen deden wij 
alles, en wij volgden onzen auteur, die 
meestal zelf als held en hoofdpersoon 
in zyn boeken optreedt, met dezelfde 
ademlooze spanning op zijn zwerftoch
ten als Kara Ben Nemsi in de schuil
hoeken vim den Balkan, van Bagdad 
naar Stamboel, in Koerdistan of door 
het land der Skipetaren, als wij het 
zün alter ego Old-Shatterhand deden 
over <te prairiën van Arkansas en 
Texas, in het Rotsgebergte, door den 
Llano Estacado of aan de oevers van 
den Rio Pecos. Welk een romantiek 
alleen al in die namen! 

Ook die andere „question brülante", 
of het nu heusch allemaal echt en waar 
gebeurd was wat Karei May beschreef, 
of hij werkelijk al die landen had be
zocht en al die avonturen beleefd, of 
dat alles slechts het product was eener 
weelderige fantasie, is, bij mijn weten, 
nooit heelemaal bevredigend opgelost. 
Sommige bronnen vertellen dat Karl 
May inderdaad uit eigen ervaring kon 
spreken en de beschreven landen had 
bereisd, andere daarentegen zijn aarze-
lender in hun uitspraak in deze, geven 
wel toe dat hij vermoedelijk reeds 
vroegtijdig naar het Oosten trok, geldo-
ven tevens dat hij ook in Amerika is 
geweest, maar . . . . waarschijnlijk eerst 
op lateren leeftijd, toen Old-Shatter
hand en Winnetou reeds waren gecre
ëerd. Achteraf beschouwd lijkt het alles 
nauwelijks van beteekenis, in elk geval 
in geen opzicht een criterium, en men 
moet er zich over verbazen, dat er een 

tïjd is geweest waarin de kwestie een 
deel van de litteraire wereld, met na
me in Duitschland, in rep en roer kon 
brengen. Men betichtte hem van leugen 
en plagiaat, noemde hem een verleider 
der jeugd, verweet hem den titel voor 
zijn naam — hij noemde zich gaarne 
dr. Karl May — te hebben „gekocht", 
men beschuldigde hem er zelfs van, 
w egens oplichterij in de gevangenis te 
hebben gezeten.... 

Sommige van deze aantijgingen 
sohijnen inderdaad niet van allen gTond 

'ontbloot te zijn geweest, maar het moet; 
voor den schrijver van naam, respec
tabel burger en goed christen, toch wet 
zeer pijnlijk zijn geweest tot zijn dood 
toe •— en ook toen hield het nog niet 
op— te worden vcvolV'* ->m een jenud-
zonde en een kleme, vergeeflijke IJdel
heid. Hij was een echte jongen uit het 
volk — zijn vader was wever — en al 
jong openbaarde zich een zoo sterke 
hang naar het avontuurlijke, dat <*'e 

hemr inderdaad, met den strafrechter in 
aanraking bracht. Later heeft hij dien 
zin voor avontuur blijkbaar in zijn 
werk „afgereageerd," en wel met zooveel 
succes, dat zijn oeuvre van een goede 
zestig deelen hem tot een welgesteld 
man maakte. Het groote publiek van 
alle leeftijden bekommerde zich niet 
om het kabaal om naam en verleden 
van zijn afgod, het las hem. Populair is 
wat Kar l May schreef dan ook wel in 
de hoogste mate: niet alleen de naïeve 
heroïek van zijn verhalen spreekt tut 
het hart van den „general reader", 
maar niet minder zijn al even naïeve 
vroomheid als de soort huinor, waar
mee de avontuurlijke episoden plegen te 
worden afgewisseld. Natuurlijk begint 
zijn werk allengs te dateeren, maar 
het lijkt ïYÜj toch nog zeer goed lees
baar, en in menig opzicht nog altijd 
stukken beter dan zoovele zonder eenige 
toewijding of overtuiging in elkaar ge
flanste producten van allerlei beun 
hazen waarmee de boekenmarkt voor 
de Jeugd sindsdien overstroomd is. 

i 
i 

Het Karl May-museum 

In Radebeul bij Dresden, in de 
Kirchstrasse no. 5, staat de villa ..Old-
Shatterhand", waar Kar l May heeft 
gewoond, en waar hij op 30 Maart 1912 
is gestorven. In 3928 zijn eenige ver
trekken van deze woning ingericht tot 
het Kar l May-museum, een wetenschap
pelijk volkenkundig museum, waarin 
allerlei op de ethnologie der Roodhui-
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Karl May. 
(Foto Scherl Büderdlenst, Berlijn). 

den betrekking hebbende voorwerpen, 
wapens, klecdcrcn, versierselen, ge-
bruiksvoorwepren, enz., te zien zijn, 
maar waarin bitter weinig romantiek 
meer is overgebleven, of het moesten 
de zestien tentoongestelde scalpen zijn. 
Maar in de manier waarop dit museum 
tot stand is gekomen, schuilt toch wel 
weer iets van de echte Karl May-
romantiek. De grondslag er voor wordt 
namelijk gevormd door de collectie van 
den gewezen circus-artiest Paddy Frank, 
van jongsaf een rabiaat Karl May-
aanhanger, die zoo door de lectuur van 
May's boeken was gegrepen, dat hij als 
jongen van veertien zich aanstoot bij 
den cowboy-troep van wijlen Buffalo 
Bill (kolonel W. F . Cody) die toen juist 
Paddy's vaderstad Weenen bezocht. Na 
jaren achtereen in alle mogelijke cir
cussen te zijn opgetreden kwam Paddy 
met een aardig spaarduitje, mitsgaders 
een mooie verzameling tomahawks, mo
cassins, adelaarsveeren, pijlenkokers, 
bisonvellen en vredespijpen naar 
Duitschland, waar hij natuurlijk een 
pelgrimstocht naar Radebeul maakte. 
Tuen kwam de inflatie, Paddy's geld 
werd waardeloos, en in uitersten nood 
zou hij zijn dierbare verzameling moe
ten verkoopen. Mevrouw May heeft 
toen èn de verzameling én Paddy ge
red, door de eerste onder te brengen 
m het te stichten museum en den laat-
%ten in een voor hem gebouwde blok
hut in den tuin van villa „Old-
Shatterhand". Waar hij zich onder 
andere onledig kon. houden met het 
schoonmaken van de beroemde wapens 
van zijn idool, den „Berendooder", de 
„Henri-buks" en Winnetou's vermaalde 
„Zilverbuks" — een met kopspijkertjea 
versierd geweer, waaraan verder niets 
bijzonders te zien is — die namelijk, 
merkwaardig en veelzeggend, n i e t in 
het mustum prijken. 

C. HOUWAAKD. 
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